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Naam 

Zijn naam is Moesa- en de betekenis ervan is: ‘degene die uit het 

water is gehaald’.  

Zijn vadersnaam is Imraan:  en hij stamt af van Ya'qoeb (Jacob), de 

zoon van (Isḥaaq) Isaac, de zoon van Ibrahiem (Abraham). 

 

Naam van zijn broer 

Haaroen (Aaron):  hij werd achter Moesa (Mozes) aan gestuurd om 

hem bij te staan en te  supporten. En dit was op (verzoek) 

voorspraak van Moesa bij Allah. Yoesoef (Jozef) had de kinderen 

van Israël – de afstammelingen van Jacob – al naar Egypte 

gebracht. Toen Jozef overleed, onderwierp de familie van Farao 

hen aan zware kwellingen. Vervolgens stuurde Allah Moesa en 

Haaroen naar de kinderen van Israël en naar Farao en zijn volk. Na 

hen stuurde Allah, zoals vermeld in de Koran, Dawoed (David) en 

Sulaymaan  (Salomo). 

 

Naam van zijn bediende 

Yūsha’ (Joshua), de zoon van  Noen:  hij werd een profeet na de 

dood van Moesa en Haroen. 

 

Naam van zijn leraar 

Al-Khidr:  er is een verschil van mening over de vraag of hij een 

profeet of een rechtvaardige man was. 
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Zijn bijnaam en exclusieve kwaliteiten 

 

“Kaleemullaah”, die Allah koos met een enorme gunst die aan 

niemand anders werd gegeven. Allah eerde Moesa met Zijn 

directe toespraak op aarde vanwege een diepgaande wijsheid 

die alleen Allah kent. Daarom wordt Moesa ‘Kaleemullah’ 

genoemd, wat betekent: degene tot wie Allah rechtstreeks sprak. 

Allah schonk hem dit unieke voorrecht en communiceerde 

rechtstreeks met hem van boven de zeven hemelen, in 

tegenstelling tot andere profeten en boodschappers die 

openbaringen ontvingen via menselijke tussenpersonen of 

engelen. Moesa behoort tot de ‘Oeloel ‘Azm’ (degenen 

[Boodschappers] met een vastberadenheid) en een van de 

uitverkorenen. En hij werd in de ogen van Allah eervol 

onderscheiden, zoals Hij (de Verhevene) zegt:  

(interpretatie van de betekenis): ﴾…En hij was bij  Allah geëerd ﴿ (Al-

Ahzaab , 69). Hij had inderdaad een hoge rang en een belangrijke 

positie bij zijn Heer. Al-Hasan al-Basri zei: "Zijn smeekbede werd 

verhoord door Allah." En het is hij die Allah selectief voor Zichzelf 

heeft geschapen en gekozen, zoals Hij heeft verklaard 

(interpretatie van de betekenis): ﴾…Vervolgens kwam jij o Moesa, 

zoals (eerder was) bepaald. En IK heb jou voor Mijzelf gekozen.﴿ 

(Taa-Haa, 40-41). 
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Namen van zijn vijanden 

Farao (door historici geïdentificeerd als Ramses II), zijn eerste 

minister Haamaan, zoals Allah zegt: (interpretatie van de 

betekenis): ﴾…Voorwaar, de Farao, Hamaan en hun legers...﴿ (Al-

Qasas, 8). 

 

Naam van het boek dat hij kreeg van Allah 

De Thora en het Schrift: er is een verschil van mening over de vraag 

of het twee afzonderlijke boeken zijn of twee namen voor hetzelfde 

boek. 

 

Zijn geboorte en overlijden 

Geboren in Egypte, en overleden op de berg At-Toor. 

 

Zijn beroep 

Hij was een herder. 

 

Naam van zijn verzorgster 

Aasiya, zij was de vrouw van Farao. 

 

Zijn wonderen 

Hij is de profeet met de meeste wonderen, tekenen en bewijzen na 

onze Profeet Mohammed صلى الله عليه وسلم. 

 

Waar bevindt hij zich nu 

In de zesde hemel, zoals vermeld in de hadith van Anas, waarover 

overeenstemming is bereikt (onder de geleerden). 
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Zijn houten staf 

Hij droeg altijd een staf en hij lichtte toe waarom, zoals Allah zegt:  

(interpretatie van de betekenis): ﴾ Hij [Moesa] zei:  "Dit is mjin staf 

waarop ik steun en waarmee ik (de bladeren uit de bomen) sla 

voor mijn schapen en waarin voor mij andere voordelen zitten"  ﴿ 

(Taa-Haa, 18) 

 

Zijn religie 
 

Moesa bracht het jodendom niet voort; maar hij bracht de islam in 

algemene zin, wat 'onderwerping aan Allah alleen' betekent. Dit is 

de religie van alle profeten, van Noeh (Noah) tot Mohammed صلى الله عليه وسلم. 

Allah zei over Ibrahiem zoals vermeld (interpretatie van de 

betekenis): ﴾ Ibrahiem was geen Jood, noch Christen, maar hij was 

Hanief een moslim [Dit is een monotheÏst, d.w.z. iemand die 

niemand anders aanbidt dan Allah alleen]. En hij behoorde niet tot 

de veelgodenaanbidders ﴿  (Aali ’Imraan, 67). En Hij zei met 

betrekking tot Moesa (interpretatie van de betekenis):  ﴾ En Moesa 

zei: "O mijn volk, als jullie daadwerkelijk in Allah geloven, stel dan 

jullie vertrouwen in Hem als jullie moslims  zijn ﴿ (Yoenoes, 84). 

Daarom is het jodendom een valse en verdraaide religie die afwijkt 

van het ware geloof dat Moesa bracht. De reden dat de Joden 

“Yahoed” worden genoemd, is dat zijn volgelingen zeiden zoals 

gezegd (interpretatie van de betekenis): ﴾ Voorwaar, wij hebben 

ons tot U gericht ﴿ (Al-A’raaf, 156), “huduna” in in dit vers in het 

arabisch voorkomt betekent: berouwvol, teruggekeerd. Of het kan 

verband houden met Yehoeda (Joeda), een van de zonen van 

Jacob. 
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De context van zijn verhaal met zijn moeder 

De volledige context van het verhaal wordt niet vermeld, behalve 

in Soerah Al-Qasas, zoals Allah heeft gezegd (interpretatie van de 

betekenis): ﴾   En Wij openbaarden aan (d.w.z. inspireerden) de 

moeder van Moesa (het volgende) : "Zoog hem; maar wanneer jij 

voor hem (d.w.z. voor Moesa) vreest, werp hem dan in de zee en 

vrees niet en treur niet. Voorwaar, Wij zullen hem naar jou 

terugbrengen en hem tot (één van) de boodschappers maken.' Tot 

en met het vers , En zo brachten wij hem (d.w.z. voor Moesa) terug 

naar zijn moeder, waardoor haar oog afkoelde (d.w.z. waardoor zij 

gerustgesteld werd) en zij (hierdoor) niet meer verdrietig was, en 

opdat zij zou weten dat de Belofte van Allah Waarheid is. Maar de 

meesten van hen weten (het) niet  ﴿ (Al-Qasas 7-13). 

 

Zijn tekenen 
 

Allah zegt: (interpretatie van de betekenis): ﴾ En voorzeker, Wij 

gaven Moesa negen duidelijke tekenen. ﴿ (Al-Israa,101): 

1. Zijn staf: ﴾Toen wierp hij (d.w.z. Moesa) zijn staf, waarna deze 

een duidelijke slang werd  ﴿ (Al-A’raaf,107) 

2. De hand: ﴾En hij haalde zijn hand tevoorschijn, waarna deze 

wit werd voor de toeschouwers ﴿ (Al-A’raaf,108) 

3. De tong: ﴾ En maak de knoop van mijn tong los (d.w.z. geef mij 

het vermogen om goed te kunnen spreken). Zodat wij mij 

woorden begrijpen ﴿ (Taa-Haa, 27-28). Allah heeft hem deze 

knoop opgelegd, zodat het een teken voor hem zou zijn. 
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4. De splitsing van de zee  

﴾ Toen openbaarden Wij aan Moesa: “Sla de zee met jouw 

staf.” En het (d.w.z. de zee) spleet ﴿  (Ash_Shoe’araa,63) 

 

5. Tot 9. De vloed, sprinkhanen, luizen, kikkers en bloed  

﴾ Dus stuurden Wij de watervloed, de sprinkhanen, de luizen, 

de kikkers en het bloed als duidelijke tekenen naar hen. 

Desondanks stelden zij zich hoogmoedig op en waren zij een 

misdadig volk ﴿ (Al-A’raaf,133) 

 

Zijn fysieke beschrijving 
 

De Profeet صلى الله عليه وسلم heeft gezegd: “In de nacht van mijn hemelvaart zag 

ik Moesa, een lange man met een zeer donkere huidskleur en 

krullend haar, alsof hij een van de mannen van de Shanu’ah [stam] 

was.” [met overeenstemming van Al-Boekharie en Moesliem]. En dit 

zijn eigenschappen van kracht en macht, zoals vermeld door de 

dochter van de oude man [die later de vrouw van Moesa werd], 

zoals Allah zegt: (interpretatie van de betekenis): ﴾ Voorwaar, de 

beste (persoon) die u in dienst kunt nemen is degene die sterk en 

betrouwbaar is.”  (Al-Qasas -26). En geen enkele profeet in de Koran 

wordt beschreven als iemand die de uiterste grens bereikte (fysiek 

en mentaal rijp was), behalve Moesa, zoals Allah zegt: (interpretatie 

van de betekenis): ﴾ En toen hij (Moesa) zijn volle kracht had bereikt 

(fysiek en mentaal rijp was), en volgroeid was, gaven Wij hem 

wijsheid en kennis. (Al-Qasas,14). 
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Beschrijving van zijn karakter 
 

1. Veel geduld: "Moge Allah genade hebben met Moesa. Hij 

werd meer geschaad dan dit, maar toch bleef hij geduldig." 

[met overeenstemming van Al-Boekharie en Moesliem]. 

2. Uitgebreide kennis: "Terwijl Moesa op een dag zijn volk 

toesprak, zei hij tegen hen: 'Niemand op aarde heeft meer 

kennis dan ik.'" (Overgeleverd door Ahmad) 

3. Zijn vertrouwen in Allah:   ﴾"Wellicht zal mijn Heer mij naar de 

rechte Weg leiden" ﴿ (Al-Qasas, 22)  

4. Ultieme Kracht in geest, lichaam en eerlijkheid ﴾ Voorwaar, de 

beste (person) die u in dienst kunt nemen is degene die sterk 

en betrouwbaar is ﴿ (Quran, 22:26) 

5. Ruime borstkas (een metaforische uitdrukking voor opluchting 

en troost): ﴾ O mijn Heer, verruim mijn borst voor mij   ﴿ (Taa-Haa, 

25) 

6. Moed, mannelijkheid en initiatief in het dienen van anderen:  

﴾ Toen gaf hij (Moesa) hun (d.w.z. het vee) te drinken ﴿ (Al-

Qasas, 24) 

7. Nakomen van beloftes ﴾ Toen Moesa de termijn had 

volbracht...﴿ (Al-Qasas, 29)  

8. Ondersteuning van de onderdrukten: Zoals in het verhaal 

waarin hij (Moesa) de onderdrukten hielp tegen de 

onderdrukker en deze vervolgens sloeg en [onopzettelijk] 

doodde, zoals vermeld in de Koran, (Al-Qasas,15). 

9. Nederigheid, het erkennen van de gunst van anderen, en het 

enthousiasme om kennis te zoeken: ﴾…zodat jij mij (iets) van  
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datgene leert wat als leiding (naar de waarheid) dient ﴿ (Al-Kahf, 

66) 

10. Kracht van argumentatie en logica bij het uitnodigen van 

anderen , evenals de geleidelijke progressie in uitnodigen. 

11. Zijn berouw naar Allah: ﴾Hij zei, "Mijn Heer, waarlijk, ik heb 

mijzelf onrecht aangedaan, dus vergeef mij" ﴿ (Al-Qasas, 16)  

12. Toevlucht zoekend bij Allah, zijn vertrouwen in Hem en in (het 

toekomen van) de overwinning:  ﴾ Hij (Moesa) zei, "Nee! 

Waarlijk, mijn Heer is met mij. Hij zal mij leiden"﴿ (Ash- 

Shoe’araa, 62) 

13. Medelevend en barmhartig: ﴾…stuur de kinderen van Israël 

daarom met ons mee en bestraf hen niet  ﴿ (Taa-Haa, 47) 

14. Woedend wanneer de verboden van Allah worden 

overtreden: ﴾ Toen keerde Moesa boos en bedroefd terug 

naar zijn volk.﴿ (Taa-Haa , 86) 

15. Snel in besluitvorming: ﴾ Toen vertrok hij (Moesa) 

daarvandaan ( d.w.z. uit de stad terwijl hij angstig rondkeek)﴿ 

(Al-Qasas, 21)  

16. Kracht in het voordragen van de waarheid: ﴾ En o Farao, 

voorwaar, ik ben er zeker van overtuigd dat jij gedoemd bent 

tot (de) vernietiging.  ﴿ (Al-Israa,102) 

17. Zijn bewustzijn van de omvang van de verantwoordelijkheid 

(die op hem rust): ﴾ En stel voor mij een helper aan  van mijn 

familie. Haaroen, mijn broer. Versterk mij door middel van hem 

﴿ (Taa-Haa, 29-31) 
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18. Onthechting van het wereldse en zijn keuze voor het 

hiernamaals: ﴾  Mijn heer, ik ben behoeftig aan dat wat U van 

het goede naar mij neerzendt ﴿ (Al-Qasas, 24)  

 

19. Aanvaard advies: ﴾ Vertrek daarom. Waarlijk ik behoor voor 

jou tot de raadgevers ﴿ (Al-Qasas, 20) 

 

20. Zeer bescheiden: "Moesa was inderdaad een man van grote 

bescheidenheid en verlegenheid; in zo’n mate dat er niets 

van zijn huid te zien was."  

[met overeenstemming van Al-Boekharie en Moesliem]. 

 

Exclusiviteiten van zijn gemeenschap  
 

1. Moesa werd naar twee volkeren gestuurd: het volk van Farao 

in Egypte, en de kinderen van Israël na de vernietiging van 

Farao. 

2. Hij (Moesa) is de laatste van de profeten onder wie Allah hun 

volkeren vernietigde. Allah zegt (interpretatie van de 

betekenis): ﴾ En Wij gaven Moesa het Boek (d.w.z. de Thora) 

nadat Wij de eerste generaties hadden vernietigd     ﴿ (Al-Qasas, 

43) .   Ibn Kathir -moge Allah genade met hem hebben- zei: “ 

Dit betekent dat nadat de Thora was geopenbaard, hij geen 

enkel volk in het algemeen bestrafte”.  

3. Hij heeft de grootste aanhang onder de profeten na onze 

profeet Mohammed صلى الله عليه وسلم. De Profeet Mohammed صلى الله عليه وسلم zei: "Een 

grote menigte werd voor mij tentoongesteld in het Paradijs. Ik 

vroeg: 'Wie zijn deze mensen, O Jibreel (Gabriel)? Mijn  
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4. volgelingen?' Hij antwoordde: 'Zij zijn de volgelingen van 

Moesa.'' [met overeenstemming van Al-Boekharie en 

Moesliem]. 

 

Door wie werd hij getroost  

Allah troostte hem zeggende (interpretatie van de betekenis):  ﴾..en 

(ook) Moesa werd verloochend...﴿ (Al-Hadj, 44) 

 

Door wie werd hij onschuldig bewezen 

Allah zegt (interpretatie van de betekenis):  ﴾ O jullie die geloven, 

wees niet zoals degenen die Moesa hebben gekwetst, waarna 

Allah hem vrijpleitte van wat zij (over hem) hadden gezegd. En hij 

was bij Allah geëerd ﴿ (Al-Ahzaab, 69) 

 

Zijn verhalen in de Koran 

 

Hij wordt het meest genoemd onder de profeten in de Koran en 

wordt 136 keer keer genoemd in 34 verschillende hoofdstukken. 

Enkele van de hoofdstukken waarin hij vaak wordt genoemd, zijn 

Soerah Al-A'raaf (21 keer), Soerah Al-Qasas (18 keer) en Soerah 

Taa-Haa (17 keer). De reden voor het veelvuldig vermelden van zijn 

verhaal: is de kracht van de duidelijke argumenten die erin staan, 

de overvloed aan tekenen die op hem betrekking hebben, en de 

extreme arrogantie, koppigheid en tirannie die Farao aan de dag 

legt. Ibn Sa'di, - moge Allah genade met hem hebben - zei in zijn 

commentaar (blz. 453): “Vaak trekt Allah overeenkomsten tussen 

het profeetschap van Mohammed صلى الله عليه وسلم  en het profeetschap van   
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Moesa صلى الله عليه وسلم, en tussen hun boeken en hun wetten, omdat hun boeken 

de beste van alle boeken zijn, hun wetten de meest complete van 

alle wetten, hun profeetschap van de hoogste rangen is en hun 

volgelingen de meeste gelovigen zijn." 

 

Zijn huwelijk 

 

Moesa صلى الله عليه وسلم bracht tien jaar van zijn eervolle leven door in dienst van 

Shoe’aybs’s dochter. Allah zei (interpretatie van de betekenis): 

 

﴾ Hij zei: "Inderdaad, ik wil met één van deze, mijn twee dochters, 

met jou trouwen op [de voorwaarde] dat je mij acht jaar dient; 

maar als je er tien jaar volbrengt, zal het zijn [als een gunst] van jou  ﴿      

(Al-Qasas, 27). 

 

Ibnoel-Jawzi- moge Allah genade met hem hebben-  vermeldt in 

"Sayd ul-Khaatir" (blz. 40):  "Als het huwelijk niet een van de beste 

zaken was geweest, zou een groot deel van de tijd van de profeten 

er niet aan besteed zijn  ." 
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Zijn verhaal in de Koran op chronologische volgorde  

 

1. Zijn moeder wierp hem als baby in het water, zijn redding en 

zijn intrede in het paleis van Farao. 

2. Het bereiken van volwassenheid, het doden van een man uit 

het volk van Farao, en zijn daaropvolgende ontsnapping uit 

Egypte. 

3. Zijn gezegende ontmoeting in Madyan. 

4. Vervulling van zijn afgesproken tijd en zijn terugkeer naar 

Egypte. 

5. De heilige vallei (Toewa)oversteken. 

6. Zijn confrontatie met Farao. 

7. Zijn ontmoeting met de tovenaars, en zijn uittocht met de 

kinderen van Israël uit Egypte. 

8. Zijn ontmoeting met de vrome aanbidder Al-Khidr. 

9. Zijn verhaal met de Saamiri, en de aanbidding van het kalf 

door zijn volk. 

10. Zijn verhaal met Qaaroen. 

11. Het verhaal van de koe (Al-Baqarah). 
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Bijzonder verhaal 
 

De Profeet Mohammed صلى الله عليه وسلم zei: "Ben jij niet in staat om te zijn als de 

oude vrouw van de Kinderen van Israël?" Ze vroegen: "O 

Boodschapper van Allah , wat was haar verhaal?" Hij صلى الله عليه وسلم 

antwoordde: "Toen Moesa en de kinderen van Israël wegliepen uit 

Egypte, raakten ze de weg kwijt. Moesa vroeg: 'hoe kan dit?' Hun 

geleerden antwoordden: 'Inderdaad, toen yousef صلى الله عليه وسلم stervende was, 

heeft hij namens Allah een belofte aan ons gedaan dat we Egypte 

niet zouden verlaten totdat we zijn botten met ons meedragen.' 

Moesa vroeg: 'Wie weet waar zijn graf ligt?' Er werd gezegd dat een 

oude vrouw van de Kinderen van Israël dat wist en ze werd erbij 

gehaald. Moesa zei: 'Breng me naar het graf van yousef صلى الله عليه وسلم. Ze zei: 

‘Pas als je me mijn recht geeft'. Hij (Moesa) vroeg haar: ‘en wat is 

dit recht’?’ Ze zei: ' Om samen bij jou te zijn in het Paradijs.' Hij 

stemde hier niet mee in. Allah inspireerde hem (vervolgens) om in 

te stemmen met haar verzoek. Ze leidde hen vervolgens naar een 

vijver (een plaats met stilstaand water). Ze zei: 'Graaf hier', en ze 

groeven en vonden de botten van yousef صلى الله عليه وسلم. Toen ze deze eruit 

haalden, leek het (de weg) net een pad zo helder als een 

klaarlichte dag."  

(Overgeleverd door Ibn Hibbaan en Al-Haakim, en authentiek 

verklaard door Al-Albaani) 


